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Pinksterviering zondag 24 mei 2026 

om 10.00 uur  

in de Hervormde Kerk 
 

 

 



~ 2 ~ 

 

 

 

Voorganger: ds. Ad Alblas (em. predikant Leiden) 

Organist: Sjaak den Heijer 

Ouderling van dienst: Laurens Bosman, Cora Bos 

Diaken: Astrid Hyde 

Lector: Jurjan Rietveld 

Kindernevendienst: Francesca Blokhuis 

Koster: Annie van Straaten 

 

Met medewerking van de cantorij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: Annette Bos 

 

Uitleg bij de liturgische schikking:  

 

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging 

en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle 

landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van 

hoop. Daarom is Pinksteren een feest van hoop! 

 

Verbeeld in een bloemstuk als een regenboog.  

De rode gloriosa verbeeldt de vonken, de oranje vuurpijlen de vlammen,  

de grassen -door hun makkelijke beweging- de Geest.  

Verder in de boog de kleuren van de regenboog in bloemen. 
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Begroeting, moment van inkeer door ouderling van dienst 

 

Stilte 

 

Wie kan, gaat staan bij aanvang van het orgelspel 

 

Aanvangslied: lied 695 

 

allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantorij 

2.Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

allen 

3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

cantorij 

4.Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

allen 

5.Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Votum en groet: 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

g. die hemel en aarde maakt. 

v. Niet verkillen zal zijn liefde, 

g. nooit bezwijken zijn trouw. 
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v. Genade met u en vrede, van God onze Vader 

en van zijn Zoon, Jezus Messias, 

en de Geest die ons aanvuurt 

in geloof, hoop en liefde 

 

g. Amen. 

 

Allen gaan zitten 

 

Zingen: lied 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Als een woord dat weg wil wijzen, 

richting geeft en ruimte biedt, 

als een brood, een vaste spijze, 

sóms, soms éven – soms ook niet. 

Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 

alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichterlaaie 

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 
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Kyriegebeden 

 

3x afgewisseld met door het door cantorij en allen gezongen Kyrie. De cantorij 

begint met Kyrie eleison en Christe eleison de gemeente antwoordt met Heer, 

ontferm U over ons. 

 

Zingen, samen met de cantorij: Veni Spiritus (Taizé) 
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Gebed bij de opening van de Schriften 

 

KIndermoment 

 

Kinderlied: lied 683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

wij zijn niet meer alleen. 

 

 

3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 

 

4. De wonderen zijn om ons heen 

ze waaien op de wind. 

’t is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint! 

 

 

Inleiding tot de lezingen 

 

1e Schriftlezing: 1 Samuël 10: 5-10 

 

 

 



~ 8 ~ 

 

 

 

Als u ten slotte in Gibea-Elohim komt, zult u in de buurt van de stad, bij de 

Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de 

offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, 

fluiten en lieren. Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook 

in vervoering raken, en u zult een ander mens worden. Tijdens de 

gebeurtenissen die ik zojuist heb voorspeld kunt u doen wat uw hart u ingeeft, 

want God staat u bij. Ga daarna door naar Gilgal en wacht daar zeven dagen op 

mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. Daarna 

zal ik u laten weten wat u verder doen moet.’ 

En inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, bracht 

God een verandering in hem teweeg. En alle voorspelde gebeurtenissen kwamen 

diezelfde dag nog uit. Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een stoet 

profeten tegemoet. Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als 

zij in vervoering.  

 

Zingen, samen met de cantorij: Lied 689 
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cantorij 

2.Het meeste gaat voorbij 

maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 

 

allen 

Bij Hem is geen verraad, 

Hij zelf heeft ons gemaakt, 

Hij peilt en proeft ons hart. 

 

cantorij 

Wij leven zijn bestaan, 

zijn ongekende naam 

aanschouwen wij van verre. 

 

allen 

Zijn zwijgen is van goud, 

zijn woord is ons behoud 

in leven en in sterven. 

cantorij 

3.Als alles is volbracht 

zal Hij voor ons een stad 

van brood en spelen zijn. 

 

allen 

De stok die ons regeert, 

de dood zal zijn gekeerd, 

wij zullen mensen zijn. 

 

cantorij 

Hij geeft een nieuw gezicht 

aan duisternis en licht, 

aan alles wat wij deden. 

 

allen 

Hij maakt zijn woorden waar, 

wij spreken met elkaar 

een taal van hoop en vrede. 
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2e Schriftlezing: Handelingen 2: 1-18 

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 

ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 

zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen 

werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk 

op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 

verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren 

buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die 

daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de 

omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd 

hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij 

allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd 

en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 

betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn 

stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar 

mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u 

denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is 

aangekondigd door de profeet Joël: 

“Aan het einde der tijden, zegt God, 

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien 

en oude mensen dromen dromen. 

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. 
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Zingen: lied 686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

3.De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Uitleg en verkondiging 
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Orgelspel 

 

Zingen: lied 691 

 
 

2.De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 

een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 

een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 

 

3.In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 
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Uit de gemeente door diaken van dienst 

 

De kinderen komen terug uit hun eigen dienst. 

Inzameling van onze gaven 

 

 

1e Kerk en Eredienst 

2e Kerk in Actie, Zending Cuba 

3e Instandhouding van onze gebouwen 

 

 

 

 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader 

 

afgewisseld met een gezongen acclamatie: Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan gaat staan na het voorspel van de organist 

 

Slotlied: lied 672: 2, 6 en 7 
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6.Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan. 

Houd Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam. 

 

7.Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

Zegen, beantwoord met gezongen  
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Heer God, 

Met Pinksteren vieren we dat uw Geest in ons hart wil 

wonen,  

ons wil vormen, ons heel wil maken. 

De wereld heeft uw begeestering nodig, 

U weet dat. 

 

Nog altijd zijn velen van ons, God, 

prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat. 

We zien dat, verder weg, in vieze oorlogen, 

dichterbij in onze eigen samenleving,  

en we herkennen het in ons eigen hart. 

 

Geef ons door uw Geest, 

met Pinksteren, 

ten minste te geloven, 

dat de wereld zal veranderen. 

Zoals ook de harten van alle mensen, 

en wij door uw Geest, 

toch eens allen één zullen zijn. 

 

De wereld heeft uw begeestering nodig, 

U weet dat. 

 

Amen 

(door ds. Bram Verduijn) 
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Wij wensen elkaar zegenrijke en hoopvolle 

Pinksterdagen. 
 

 

 

 


